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Inhoud gemeentebrief:
Kerkdiensten/Schoonmaakrooster
Van de kerkenraad

Van de jongerengroep

Van de vrouwenvereniging

Omzien naar elkaar

Van de redactie

Kerkdiensten

18 juni 10:00 uur Ds. 6. Boer

2 juli 10:00 uur Ds. P.A. Baars
16 juli 10:00 uur Leon Teubner
6 augustus 10:00 uur Aart van Drie
20 augustus 10:00 uur Leon Teubner
3 september 10.00 uur Ds. P.A. Baars

Mocht er oppas- en/of kindernevendienst nodig zijn op een zondag dan
wordt dit geregeld.

Schoonmaakrooster

18 juni Matty en Henny vd K.
2 juli Lens en Nico

16 juli Matty en Henny v/d K.

6 augustus Lisette en Hans
20 augustus  Lens en Nico
3 september  Matty en Henny v/d K.

Alvast een fijne en rustgevende vakantietijd toegewenst!
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Van de kerkenraad

Bij deze gemeentebrief treft u een verkort jaaroverzicht aan van de
kerkrentmeesters en de diaconie. Dit jaaroverzicht is door de
kerkrentmeesters en de diaconie ingediend bij het CCBB.

De diaconie heeft inmiddels een positief antwoord terugontvangen.

De kerkrentmeesters zijn nog in afwachting van de beoordeling van hun
Jjaaroverzicht.

Van de jongerengroep

Op vrijdag 7 april heeft de jongerengroep de kerkdienst van Goede
Vrijdag met ons gevierd. Wederom een hele mooie viering waarin ze
uitlegden dat wat er in het verleden speelde, nu nog steeds voorkomt.
Alleen worden gelaten, eenzaam zijn, onbegrip. We gingen allemaal naar
huis met een dubbel gevoel... we staan stil bij Goede Vrijdag, maar ook bij
het nu. Hebben wij allemaal niet eens het gevoel dat God ver van ons
afstaat?? Dat we vinden dat het er oneerlijk aan toegaat? Dat we twijfels
hebben? Maar toch.... blijven we geloven en hoop houden op het goede en
op onze beschermer.

Van de vrouwenvereniging

Op woensdag 19 april kwamen we in afwachting bij elkaar. Het bestuur had
een soort van puzzel voor ons meegenomen. Op een groot vel stond een
tekening met daarin diversen spreekwoorden en gezegden verstopt. Voor
degene met de meeste goede antwoorden had het bestuur een klein
prijsje. Erg leuk en we hebben veel lol gehad (en elkaar een beetje
geholpen). Vooral het.. oh ja en het oh gaat die zo... Gezelligheid en nog
iets geleerd ook.

Alvast een fijne en rustgevende vakantietijd toegewenst!
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En toen was het 25 mei en konden we ons verheugen op ons jaarlijkse
uitstapje. We werden om 10:00u verwacht bij Fie Ziete voor een kopje
koffie met iets lekkers.

Rond 11:30u werden we op Kasteel Wijchen verwacht. Daar stond een gids
voor ons klaar.

We hebben genoten van het verhaal over het kasteel en hebben veel
gezien en onze vragen werden allemaal netjes beantwoord.

Daarna werden we bij Brownies en Downies verwend met een lekkere
lunch. Als afsluiting vond het bestuur dat we ook nog een ijsje hadden
verdiend en kregen we een kleine attentie als dank voor het afgelopen
Jjaar.

We hebben nu 3 maanden vakantie en komen in september weer bij elkaar.

We zijn met 9 dames en vinden het erg gezellig als er meer dames bij ons
aansluiten. Kom je gezellig koffie-/theedrinken? Je bent van harte
welkom.

De data voor de avonden vind je ook terug in de gemeentebrief, maar je
mag ook altijd iemand van het bestuur aanspreken. Dat bestaat uit Henny
de Vlugt, Diny Bak en Marry van Oosteren.

Groeten Corinne Verbraak (een van de “"dames”)

Alvast een fijne en rustgevende vakantietijd toegewenst!
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Omzien naar elkaar

Enige tijd geleden heeft de Kerkenraad het initiatief genomen om een
zogenaamde 'bezoekgroep’ te starten. Daarmee wordt een aantal reeds
bestaande losse initiatieven gebundeld.

Doel is omzien naar elkaar; door en voor leden van onze eigen kleine
gemeente. Wat extra aandacht voor leden die misschien (te) weinig sociaal
contact ervaren of zelf moeilijk initiatief tot contact kunnen nemen. Juist
voor hen wil de bezoekgroep een luisterend oor en een open hand bieden.
Elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek over hetgeen ons bezighoudt.
Vanzelfsprekend zijn wederzijds respect en vertrouwen belangrijke
uitgangspunten.

De bezoekgroep bestaat uit zes vrijwilligers, te weten: Jan en Matty
Meerdink, Jannet Liefting, Nico Schloen, Elly Vreenegoor en Leon
Teubner.

Misschien vindt u het ook wel fijn als iemand van de bezoekgroep u af en
toe eens bezoekt, omkijkt naar u.

Of hebt u mogelijk voorafgaand nog vragen? Dat kan natuurlijk!

Meer informatie: Leon Teubner (coérdinator, 06-18 33 29 29)

Bijbelleesgroep

Elke week is er op dinsdagmiddag een bijeenkomst waarin we het evangelie
van de komende zondag lezen en overwegen. Deze bijeenkomsten zijn van
14.00-15.30 uur in De Vitkomst.

De bijeenkomsten zijn gratis (vrije gave voor verwarming e.d. is mogelijk).

Alvast een fijne en rustgevende vakantietijd toegewenst!
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Op dinsdag 27 juni sluiten we dit werkjaar af met een langere
bijeenkomst van 10.00-15.00uur (zelf lunch meenemen; voor koffie en
thee wordt gezorgd).

In de maanden juli en augustus stoppen we, om de draad weer op te pakken
op dinsdag 5 september om 14.00 uur.
Informatie: Leon Teubner leon.teubner@titusbrandsmainstituut.nl

Mystieke tekstlezing

Het komende werkjaar gaan we lezen uit een werk van een anonieme
auteur uit de tweede

helft van de veertiende eeuw, met als titel: Het boekje van het volmaakte
leven.

Maarten Luther was zo enthousiast over dit werk dat hij het in 1518
publiceerde.

Dit schreef hij in zijn voorwoord:

'Dit edele boekje moge arm en onopgesmukt zijn in woordkunst, maar des
te rijker en

kostbaarder is het in goddelijke wijsheid. Mij is, afgezien van de Bijbel en
het werk van Augustinus, niet één boek onder ogen gekomen waaruit ik
meer geleerd heb en nog leren zal.’

Vanaf vrijdag 1 september komen we elke eerste vrijdag van de maand
bijeen, van 10.30-12.00 uur in De Uitkomst. De bijeenkomsten zijn gratis
(vrije gave voor verwarming e.d. is mogelijk), en ook online te volgen.

Informatie en begeleiding:
Leon Teubner, leon.teubner@titusbrandsmainstituut.nl

Alvast een fijne en rustgevende vakantietijd toegewenst!
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Etty Hillesum

Op zaterdag 17 juni vertoont Karmelkring Oss een documentaire over het
leven van Etty Hillesum. De actrice Margreet Blanken laat in haar
monoloog ‘Etty’ de woorden uit de dagboeken van Etty weer tot leven
komen.

De bijeenkomst is van 10.00-12.00 uur (inloop 9.45 voor koffie en thee) in
de gemeenschapsruimte van De Valkenburcht te Ravenstein.

Deelname is gratis, maar er is mogelijkheid voor een vrije gave voor de
gemaakte onkosten.

Informatie: Leon Teubner leon.teubner@titusbrandsmainstituut.nl

Van de redactie

De kerkenraad ontvangt regelmatig informatie vanuit de classis. Eind mei
ontvingen wij onderstaande Pinkstergroet van onze classis predikant ds.
Marco Luijt.

De woorden die Johannes gebruikt voor het Pinksterverhaal zijn veel
intfiemer dan die bij Lucas. Er staat in Johannes 20 22 Na deze woorden
blies Hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest. Het is heel
tastbaar hoe het hier beschreven wordt.

Ik heb deze woorden

de afgelopen jaren telkens gelezen aan het einde van een bezoek aan een
kerkenraad in de classis en erbij gezegd dat de kerkenraad net als de
leerlingen in een gesloten kamer bijeen is, en dat we geloven dat de Heer
zomaar in ons midden is, ons vrede wenst en zijn Geest inblaast.

En dat is wat we vieren met het Pinksterfeest, letterlijk de vijftigste dag,
als we de telling van Lucas en de kerk volgen, dat er, jouws ondanks,

Alvast een fijne en rustgevende vakantietijd toegewenst!
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een wind van bezielende vergeving opsteekt. Bij Lucas wordt het bijna
filmisch beschreven, er is wind, vuur, vlammen dansen als tongen op de
aanwezigen, iedereen begint door elkaar te spreken, en ieder hoort wat
gezegd wordt in zijn eigen landstaal. Plotseling is voor iedereen de ander
verstaanbaar geworden, niemand is meer vreemdeling voor een ander. De
adem die Jezus blaast zorgt ervoor dat we elk afzonderlijk, ieder ander
kunnen begrijpen, horen, kennen in hun diepste taal. Het is het begin van
de biddende spreeuwenzwerm die we ook wel kerk noemen, en die nog
steeds elke zondag bijeenkomt. Hoewel Lucas natuurgeweld beschrijft als
windstoten, vuur en extase, en daarmee dezelfde sfeer oproept als toen
Mozes de wetten ontving op de berg Sinai, gaat het over een teder
gebeuren waarin de wet in het binnenste van mensen wordt gelegd, gegrift
in hun hart. Deze geboden zijn niet te zwaar en ze liggen niet buiten ons
bereik. Ze herinneren ons er aan dat wat Jezus heeft beloofd niet
sensationeel is, maar veeleer teder, ongrijpbaar, pluisjesachtig,
onverwoestbaar teder.

Met de woorden van lied 695 uit het Liedboek:
1. Heer, raak mij aan met uw adem, 2. Raak met uw adem mijn onrust

reik mij uw stralend licht, tot ik de rust hervind.
wijs mij nieuwe wegen, Al mijn wonden heelt Gij:
geef op uw waarheid zicht. Gij ziet in mij uw kind.

3. Wees ook de Geest die mij aanvuurt4. Kom en doorstraal mijn dagen,

en al mijn twijfels bant. Geest van God uitgegaan,
Als geroepen kom ik: die mijn ogen opent
mijn tijd is in uw hand. voor wie nu naast mij staan.

5. Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!

Alvast een fijne en rustgevende vakantietijd toegewenst!
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Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

tekst: Pia Perkio - 'Kosketa minua, Henki'
vertaling: Sytze de Vries, melodie: Tlkka Kuusisto, © Tactus Oy, Lahti

Namens het breed moderamen wens ik u een vrolijk en gezegend
Pinksterfeest!

Heureuse et bénie Pentecodte.

In Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk,

Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne

Alvast een fijne en rustgevende vakantietijd toegewenst!
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i dag noche oms’rreden gerste,
etinzin: araf gevonden werd.

wij waren met ons twaalven, in één huis
toen het begon te stormen lichtedaaie.

Vuurtongen stonden boven onze hoofden.
Kom jij. Beloofde, doop ons miet het vuur
dat hoog oplaaide

in Jezus, in hem

yskiUisigd gestorven begraven.
narfen, vader van de armen,

Dit jaar overleed Huub Oosterhuis. Wie was Huub Oosterhuis? Iedereen kent hem
als theoloog en dichter. Hij schreef vele mooie kerkliederen. Hieronder een

samenvatting van de persoon Huub Oosterhuis, te vinden op de website van
Protestantse Kerk Nederland.

Theoloog en dichter Huub Oosterhuis (1933-2023) schreef zo'n zevenhonderd
kerkliederen en gebeden. Ze worden in protestantse en katholieke kerken

gezongen, en daarbuiten. Ook nam hij culturele initiatieven waarin hij religie,
poézie en politiek bij elkaar bracht.

Wie was Huub Oosterhuis?

Huub Oosterhuis werd in 1933 geboren in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Daar
was hij als kind tijdens de Tweede Wereldoorlog ooggetuige van de
Jodenvervolging, wat van grote invloed zou zijn op zijn theologie. Op zijn 18e trad
hij in bij de jezuieten, een katholieke orde met een lange leerweg; Oosterhuis
studeerde Nederlands en theologie. Hij werd in 1964 tot priester gewijd en kwam

Alvast een fijne en rustgevende vakantietijd toegewenst!
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in de jaren daarna als studentenpastor in conflict met de Rooms-Katholieke Kerk
over het verplichte celibaat. Hij werd uit de orde gezet, trouwde, kreeg kinderen -
de muzikanten Tjeerd en Trijntje - en ging door met waar hij mee bezig was:
voorgaah in zijn Amsterdamse Studenten Ekklesia en vernieuwende religieuze
poézie schrijven.

Wanneer hoorden we voor het eerst van hem?

Begin jaren 60 publiceerde Oosterhuis zijn eerste kerkliederen, in samenwerking
met componist Bernard Huijbers. De liederen werden enthousiast in gebruik
genomen door kerken in het hele land, zowel katholieke als protestantse. Er was
behoefte aan een Nederlandstalige en eigentijdse liturgie. Oosterhuis debuteerde
in dezelfde tijd als dichter en werd direct bekroond met twee prijzen. Hij besloot
zijn dichterschap te wijden aan de vernieuwing van de liturgie.

Waarmee is hij bekend geworden?

Met zijn liederen maakte hij al snel naam. In 1969 werd hij nog bekender, toen hij
voor het oog van tv-camera's en journalisten uit binnen- en buitenland een
toespraak hield waarin hij de afschaffing van het verplichte celibaat bepleitte. In
felle bewoordingen klaagde hij bovendien 'de officiéle kerk' aan, 'die zegt dat zij
de enige ware is (...) en absolute gehoorzaamheid eist’, met bisschoppen ‘die zich
telkens weer compromitteren met politieke dictaturen'. Een ander moment waarop
hij indruk maakte bij een groot publiek was de uitvaart van prins Claus, in 2002.
Hij was een persoonlijke vriend van de prins en wist velen te raken met zijn
overdenking.

Wat kunnen gemeenten met zijn gedachtegoed?

Zijn werk laat zich het beste kennen door het hardop uit te spreken en fe zingen.
En wat zing je dan? Huub Oosterhuis staat als theoloog en dichter in de traditie
van de bevrijdingstheologie. Hij leest de Bijbel als een groot poétisch verhaal over
‘uittocht en bevrijding uit slavernijsystemen’. In de jaren 70 raakte hij ervan
doordrongen dat eeuwenlang kerkelijk gevoed antisemitisme de Holocaust mede
mogelijk had gemaakt, en vroeg zich af hoe een mens zich na die geschiedenis nog
‘christelijk’ kon noemen.

Alvast een fijne en rustgevende vakantietijd toegewenst!
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Hij ging diepgaand in gesprek met Joodse leermeesters als rabbijn Yehuda
Aschkenasy en schrijver Abel Herzberg, en ontwikkelde een fascinatie voor de
joodse oorsprong van het christendom. Deze herbronning leidde tot een politieke
Bijbelinterpretatie, waarin het accent verschoof van Jezus als "Zoon van God'
naar Jezus als een Joodse profeet, uitlegger en verkondiger van de Thora. En de
naam van God werd 'Tk zal er zijn', die ons oproept tot betrokkenheid bij
vluchtelingen en andere naasten in verdrukking.

Zien we de doorwerking van zijn gedachtegoed ergens terug?

Het meest is zijn invloed fe zien in de zangbundels van protestantse en katholieke
kerken, zowel in Nederland als in Belgié en Duitstalige landen. Maar zijn
gedachtegoed leeft ook voort in de talrijke culturele initiatieven die hij nam,
waarin hij religie, politiek en poézie bij elkaar probeerde te brengen. Zo begon hij
de 'School der poézie', die kinderen kennis leert maken met poézie. In Amsterdam
begon hij meerdere culturele centra. De Balie, De Rode Hoed en De Nieuwe Liefde
bestaan nog steeds. Wie daar lezingen en debatten bijwoont, richt zich samen met
anderen in aandachtige taal op de wereld, geheel in de geest van Oosterhuis.

Alvast een fijne en rustgevende vakantietijd toegewenst!



